T Dierbaar aandenken

aan de Heer

Alois DECOCK

Weduwnaar van
Mevrouw Elise Desmeytere

geboren te Rekkem op 5 november 1903
en godvruchtig overleden te Kortrijk
op 10 juli 1988

Lid van alle
godvruchtige genootschappen van de parochie.
Lid van de Bond der Gepensioneerden K.G.B.

(+ Castelein) Jerome en Laura Seynhaeve-Decock,
Achiel en Lisabeth Dessoubrie-Decock,
Michel En Marie-Louise Decock-Taildeman,

Frank en Christiane Cosaert-Castelein
en kinderen,

Daniel en Joceline Dessoubrie-Dewilde
en kinderen,

Christian Dessoubrie,

De families Decock-Eggermont,
Desmeytere-Vantomme,

danken u om uw gebed

en blijken van deelneming.

Maandmis: zaterdag 13 augustus om 18 uur. in de
St.-Corneliuskerk te Aalbeke.

B.O. Leman-Kimpe, Rollegem

Wij zullen onze geliefde vader, onze goede pépé het
liefst in onze herinnering bewaren bij hem thuis.

‘Daar bij die molen...” een gezellig huisje dat hij gezellig
maakte. De geur van zijn stenen pijpke, de smaak van zijn
patersbier, de blij klanken van zijn radio. Zo leefde hij, zo
was hij: zacht van karakter, vrolijk van aard en zeer
genegen vaar al wie bij hem aan huis kwam. Het meest
nog was zijn huisje vervuld van geluk bij het regelmatig,
dagelijks bezoek van zijn kinderen en kleinkinderen.

Zo ging het steeds bergop ook al moest hij nu en dan
eens in het dal van de kliniek opgenomen worden om ’'n
nieuwe tube te leggen.

Enkele maanden geleden was het voorgoed dat ziekte en
vooral ouderdom zich ongenadig manifesteerden tot de
laatste druppel bloed.

Alleen de trouwe genegenheid van zijn kinderen bracht
enige troost. Gelukkig werd 'n goede hand en 'n goed
hart toegestoken door 't verplegend personeel en de
zuster. Haar wit kleed, haar stem drongen door de
zwarte nachten en dagen, doorheen zijn eigen moe
geworden en schorre stem. Ook als pastoor mocht ik iets
in zijn oor fluisteren. Samen hebben wij gebeden,
gewaakt en gehoopt op de verlossing uit alle pijn en
smart.

Nu is hij heengegaan in de diepste genegenheid van
familieleden, verplegenden en parochie.

Heengegaan en overgegaan in de diep en onsterfelijke
genegenheid van onze God.

Heer Jezus, schenk zijn ziel de eeuwige rust.

Laten wij ook onze handen vouwen en God danken voor
alle wat wij gaarne voor hem hebben mogen doen.

A Dieu... adieu... tot weerziens hierboven.




