Kristus is onze vrede !
Gedenk in uw gebeden de ziel van

DE HEER

André DELOOF

Weduwnaar van
Mevrouw Alice Calleeuw

Geboren te Assebroek op 3 augustus 1912,
en er vioom overleden in de
Sint-Lucaskliniek op 6 oktober 1998,
gesterkt door het sakrament der zieken.

André, als laaiste van zijn broers en zusters, is nadar
de Heer gegaan. Ziekte en onpasselijkbeden waren
schering en inslag in zijn laatste levensmaanden,
maar bij hield steeds bet hoofd recht, had veel
levensmoed en hoopte na zijn ziekte weer naar huis
te komen, toen de Heer hem plots heefi opgeroepen
voor de laatste ontmoeting.

André kon op een zeer vruchtbaar leven terugblik-
ken. Hij was de stoere landbouwer, werkzaam en
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vertrouwd met zijn dieren en velden tot hij op rust
ging, als er bij hem spraak van rust kon zijn. Hij
liet het bedrijf over aan zijn zoon Georges om een
eigen huisje te bouwen, waar hij met zijn vrouw,
die hem naar de Heer voorging, en zijn dochter
nog van een mooie levensavond genoot.

André was de bezorgde echtgenoot en vader, vol
zorg en liefde voor zijn kinderen, zijn kleinkinderen
en achterkleinkinderen, die graag bij hem en zijn
vrouw lerugkeerden, waar zij zich geborgen voel-
den door de liefde van hun ouders en grootouders.
Andpré was vooral een diepgelovig man, trouw ddn
hel geloof, dat bij van zijn ouders had geérfd. God,
Jezus, Moeder Maria, de Kerk waren voor hem
geen ijdele woorden. In dit geloof heeft bij geleefd
en is hij gestorven. Moge de Heer hem thans bin-
nenleiden in zijn eewwige vreugde.

Dierbare kinderen, kleinkinderen en achterklein-
kinderen, ik dank U voor alles wat Uvoor mij hebt
gedaan, Robert mel uw gezin, mijn dochter
Gilberle, die bij mij gebleven is, en heel mijn leven
20 goed voor ons hebt gezorgd, Georges en
Monigque, die uw vader zo goed hebt bijgestdcn.
Thans ben ik met moeder en mijn dierbaren ver-
enigd. Bidl voor mij, opdat wij elkaar eens en voor-
goed mogen terugzien in de vreugde van de Heer !

HH. Harten van Jezus en Marid,
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