Als je van iemand houdt
en de dood heeft je van hem gescheiden,
kan niets de leegte
van zijn afwezigheid vullen...
Maar dankbaarheid verandert
de pijn der herinnering
in stille \%;ctlgcle.
Dietrich Bonhoelfer.

Aandenken aan

De Heer

André Vanhoutte

Echtgenoot van wijlen Denise Van Herreweghe
Echtgenoot van Alma De Witte

Gepensioneerd Factage-Chef N.M.B.S.

Geboren te Sint-Michiels op 29 februari 1928, en
godvruchtig overleden te Brugge op 8 juni 1997, gesterkt
door de laatste Sakramenten der Stervenden.

en waarmee wij je mochten omringen.
Het was mooi.

Dankbaar blijven wij je gedenken

en hopen als ons uur gekomen is
terug bij je te zijn

en bij Lu

en bij de zovelen

die ons nu reeds zijn voorgegaan.

1)ankjewe1 André,
wij bidden met en voor je.

Zijn echigenote, kinderen, kleinkind en familie danken U

voor ww blijken van deelneming
en gebed. i

Uitvaartverzorging : Pierte en Rudy Heytens, Rijsclstraat 73, Sint-Michicls, Tel, 050/38 36 24 - 050/38 05 12

Druk G. Barbiaux, 8200 Sint-Michiels - Brugge

www.hendrikdecock.be

In stille vreugde willen wij

dankbaar om zoveel mooie dingen
André in ons hart verder meedragen.
Als rasechte Sint-Michielsenaar

kon hij vertellen over vroeger

en kende hij ook zoveel mensen.
Hartelijk en graag onder de mensen
hield hij van de zijnen.

Hij hield van de natuur,

zijn tuin, zijn vogels.

Hij hield van het leven

en kon genieten,

dankbaar genicten om zoveel goeds.

De slagen van het leven dic hem

en de zijnen niet gespaard bleven

wist hij mee te dragen,

soms een beetje slepend,

maar steeds moedig vooruit.

Hoe gelukkig was hij

als ook dat laatste

nu geregeld was voor zijn zus,

en hoe zij nu beter op haar plaats was.

André,

de angst en onzekerheid

van de laatste weken,

de pijn en het verdriet

van je heengaan

willen wij inkleuren met dankbaarheid.
Dankbaarheid om de liefdevolle zorg
waarmee jij ons omringde




