Blijvende herinnering aan

de heer

Dirk Vermoere

partner van mevrouw Myriam D’hondt

Geboren te Deerlijk op 11 februari 1943 en overleden
in Residentie “Wielant” te Ingooigem op 17 april 2013.

zijn partner:

Myriam D’hondt,

zijn kinderen en kleinkinderen:

Vincent en Virginie Vermoere - Bruneau,
Charles, Manon, Bruno en Justine,

Jo en Julie Mahieu - Vermoere,
Axelle en Gilles,

Maarten en Ineke Tavernier - Debels,
Jules en Cilou,

Levi en Maaike Deryckere - Debels,
Lily, Nanette en Lola,

Stijn en Katrien Decoutere - Debels,
Ella,

danken u voor uw aanwezigheid
en uw blijken van medeleven bij dit afscheid.
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Zoetje,

Met je stralende ogen en brede glimlach

verwelkomde je me steeds, want spreken kon je niet meer
en ik vond soms geen woorden.

Die blik zal ik altijd blijven koesteren.

Dank voor je onvoorwaardelijke liefde.

Dikke knuffel.

Myriam

Papa,

Het voelt aan alsof we vandaag voor de tweede keer
afscheid van jou moeten nemen... zij het nu definitief.
Jammer genoeg overkwam jou hetzelfde als mémé,
hetgeen waarvoor je zo gevreesd had.

We troosten ons met de gedachte dat je zolang je kon
genoten hebt van je leven

en dat je eindelijk rust gevonden hebt.

Vincent en Julie

www.hendrikdecock.be



