geboren te Brugge op 29 december 1938 en

plots overleden te Brugge - St.-Michiels, na

ongeval op 29 september 1982, gesterkt door het
H. Oliesel in extremis.

Vrouw, kinderen, vader, broers, zuster, schoon-
broer, schoonzusters, ooms en tantes, neven en
nichten,

Vrienden en kennissen,

Voorzitter en leden van de raad van beheer,
kollega’s en werkmakkers,

gij allen samen, met wie ik mijn leven mate-
loos mocht delen.

Ik kreeg de kans niet afscheid van U te nemen.
Dit samenzijn moet het dan worden.

Uw talrijke aanwezigheid is de blijk van onze
lotsverbondenheid.

Mijn leven is naarmate het groeide een opdracht
gebleken tot de laatste snik.

Als zoon van een boer, was inzet en vastbera-
denheid mijn tweede natuur.

Als man van deze tijd was ik vergroeid met het
ritme van onze maatschappij.

Met volle teugen heb ik dit leven mogen delen
met zovelen onder U. Het was hard werken en
op zijn tijd plezier, onwrikbaar vertrouwen en
vriendschap, vallen en opstaan, en bovenal tel-
kens weer voldoening om wat gelukt was, ten
koste van wat ook.

Ik kan tot het laatste ogenblik’ geen spijt heb-
ben om wat ik wel, en niet kon.

Mijn sterven werd een mes op het scherp van
de snede, in mijn Boudewijnpark. Het is steeds
mijn innigste verlangen geweest daar mijn op-
dracht te vervullen. Dat dit tot mijn laatste
levensmoment zou zijn, kon niemand vermoe-
den. Ik weet het. Het doet pijn; het is echter
niet van spijt, maar van verdriet. Vraag U niet

op het veld van eer, als soldaat met zijn op-
dracht nog ter hand, kan blijvend rekenen op
de erkentelijkheid van zijn nabestaanden.

Van alle dingen in dit leven hebt gij niet veel
ontweken. Het heeft ons deugd gedaan en u
ook. Gij hebt dat nooit weggestoken en wij
zijn er u blijvend dankbaar voor.

Alleen «oudworden» mocht blijkbaar niet uw
deel zijn. Wij wensen dit allemaal voor ons
zelf. Toch moeten wij er bij U niet blijvend
om treuren. Langzaam afsterven lag eigenlijk
niet in uw aard. Bij uw glashard sterven is uw
rijkgevulde leven verstold tot een monument
van steen. Het krijgt een bijzondere plaats
in de blijvende ruimte van onze herinnering.
Op dit moment van uw afscheid, reiken wij
mekaar de hand, in dierbare stilte en gebed.
We leggen bloemen op uw graf in dankbaarheid
om alles wat gij bij leven aan ons gaf.

Moge de Heer van alle goed U de blijvende
rust verlenen, die gij uzelven te weinig wellicht
hebt toebedeeld.

Vaarwel Guido, ‘t was goed, bedankt.

De families WELVAERT en NAEYAERT
danken U.

Rouwleiding Jos Timmerman
St.-Michiels 32.40.37 - Loppem 82.40.48

Druk F. Huyghebaert, St.-Michiels 31.58.74

af waarom. Laat dit enkel een moment zijn van
bezinning en erkenning; een spiegel die terug-
blikt op alles en allen, waarvoor ik het de
moeite waard vond te leven en ook zonder het
te beseffen, te sterven.

Morgen zou ik naar de Ardennen gaan om
wat uit te rusten. Vandaag heb ik die rust
verworven voor altijd.

Mag ik U vragen als mijn laatste wens, die-
genen nabij te blijven en te sterken, die mij
het dierbaarst waren, en door mijn te plotse
heengaan de steun behoeven die zij normaal
van mij verwachten mochten.

Vaarwel en dank aan allen, om alles wat wij
mochten delen.

Guido,

Guido, joengen, 't is goed geweest, bedankt
vint!!!

Met deze woorden kunnen wij niets beter vin-
den om aan iedereen hier aanwezig te zeggen,
wat gij voor ons die u hebben gekend, hebt
betekend.

Uw leven is uitgegroeid tot een feest, zoals uw
Boudewijnpark. Dag voor dag hebt gij eraan
gebouwd, zonder verpozen, tot het af was, elke
keer; zes werkdagen lang, om het de zondag
aan te bieden als een feest. Gij waart geen
zondagskind. Van alles in uw opdracht die uw
leven was, hebt gij steeds ruim uw deel aan-
vaard in goede en kwade dagen. De kwade hebt
gij doorbeten als man van eer en trouw. De
goede hebt gij met volle overgave genoten en
gedeeld met ons allen die u dierbaar en lots-
verbonden waren.

Elk van ons kan zijn deel opnemen van het
verdriet dat ons allen treft bij uw heengaan.
Wij beloven U ter ere van uw nagedachtenis
en in piéteitsvolle erkentelijkheid voor uw |
grootheid in de kleine dingen van elke dag,
voor ‘elkaar te zorgen waar het moet. Wie sterft

AFSCHEID van
AANDENKEN aan

* GUIDC WELVAERT

Zaakvoerder Boudewijnpark

Voorzitter vriendenkring personeel
Boudewijnpark

www.hendrikdecock.be



