Geloofd zij Jezus-Christus. Amen. 100 d. afl.

T BID GOD VOOR DE ZIELELAFENIS
van Vrouw

Ida-Maria VAN POUCKE

Echtgenoote van Heer
Edward TAECKE

geboren te Zerkegem, den 8 November 1882,
en er haastig overleden, den 24 April 1943,

De dood der rechtvaardigen is geen
dood ; zij ontslapen zachtjes op de aarde
om in den hemel te ontwaken. (4. Alf.)

Waakt, want gij weet nietwanneer deHeer
zal komen, (Matth. 24.43)
Wij zijn gerustgesteld door haar goesde
voorbeelden en haar levendig geloof. Wij
bedenken, dat zij voor God rechtschapen
en g@dvruchtig leefde; dat zij die ons on-
verwacht ontnomen werd, uitblonk door
zachtmoedigheid en goedheid jegens echt-
genoot en kinderen. (H. Augustinus.)
Dierbare Kinderen en Kleinkinderen, be-
oefent alles wat gij van mij geleerd en ont-
vangen hebt ; doet zooals gij van mij ge-
hoord en gezien hebt. En de God van vrede
zal met U zijn. (Phil. 4.9)
Vaarwel, beminde echigenoot, heb dank
voor uw liefde; wij worden nu voor een
korten tijd gescheiden, doch wij weten dat
wij elkaar voor eeuwig zullen terugzien.
God, wees mijn zondaar genadiq.
500 d, aflaat
In uw handen, o Heer, beveelik mijn geest.
500 d. afl.
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