T Dierbare herinnering aan

MEVROUW

Tvonne
SOENEN

Echtgenote van
de Heer Omer RYCKX

Geboren te Werken
op 20 juni 1925 en godvruchtig

van ons heengegaan op 1 december 1997, in het Sint—
Rembertzickenhuis te Torhout, voorzien van de
HH. Sacramenten.

Lid KV.G. Torhout

Bekenden van veel jaren geleden : "Dat is de vrouw van
dat winkeltje waar we zo graag naartoe gingen." Ook
wie Ivonne pas de laatste jaren heeft leren kennen kan
het zich best voorstellen hoe het er aan toe ging in het
gezellige winkeltje van toen.

Als priester : "Ik zie nog dat vertrouwde beeld van
Ivonne die achter het venster haar plaats bad en je met
een glimlach verwelkomde van zodra je de binnenplaats
dwarste. Ook al was ze gehandicapt, ze trok moedig
haar plan in het huishouden en ze genoot van elke
kwinkslag die je haar verkocht. In de priester
verwelkomde ze ook de Heer die ze regelmatig thuis
ontving.

Als echtgenoot of kind : "Mama was toch een moedige
vrouw. We hebben haar nooit horen klagen, nooit
ervaren dat ze opstandig zou geweest zijn tegen haar
situatie van jaren lang ziek zijn. Ze was eigenlijk een

droom van een vrouw, in alle eenvoud liefdevol. Hoe
kunnen we God genoeg dankbaar zijn dat we zo'n
echtgenote en mama hadden 2"

En wat zegt de Heer ? "Zo dikwijls was Ik welkom,
niet alleen in je huis, vooral in je hart. Je hebt me
trouw gediend, in gebed en sacramenten, en in de liefde
voor je medemensen. Eigenlijk wilde je echt dienstbaar
zijn, in alle bescheidenheid, en wat je als je plicht
aanzag heb je altijd betracht. Jaren lang heb je terecht
de beste zorgen mogen ervaren in je ziek-zijn en dat
verdiende je ook ten volle. Nu mag Ik jou verwelkomen
in mijn hemelse Rijk. Nu ervaar je voluit dat Ik mijn
woord getrouw ben en dat Ik je het leven niet ontneem
maar het nieuw maak, daar waar geen pijn meer is,
geen traan, geen verdriet, daar waar geen uren en dagen
meer zijn, daar waar de dood overwonnen is. Wees
welkom."

Met dank aan allen die haar genegen benaderden in dit
leven, vooral diegenen die zich in de verpleging
verdienstelijk maakten voor haar, zovele jaren lang.

Omer RYCKX, haar echtgenoot ;
Robert en Marleen VEREECKE-RYCKX,
Danny en Ann RYCKX-CORNETTE,
Francky en Marianne RYCKX-DERYCKE,

haar kinderen ;
Ellen en Joyce RYCKX,
Dave en Jana RYCKX, haar kleinkinderen ;

De familics SOENEN-VERFAILLIE en
RYCKX-VOLCKE ;

danken U om uw gebed en
gewaardeerd medeleven.
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