.l.

Ter nagedachtenis aan

Dokter Johan HELEWAUT

Algemeen chirurg

Geboren te Brugge op 12 juni 1941 en
plots overleden te Sint-Gillis-Waas op 24 oktober 1997.

Slaap zacht, mijn liefste papa.

Geniet van de rust, moegestreden als je bent.

Want eerlijk, deze wereld was de jouwe niet.

In al je goedheid werd je zo vaak misbegrepen.

Terwijl je alleen maar wou helpen, niemand tot last zijn.

Je verdient die betere wereld, bij je papa, een nievwe kans...
Bart en Tom

Bart HELEWAUT
Tom HELEWAUT en Tine

Sary VAN REMOORTERE
Frederik en Eva

Wed. L. HELEWAUT - VANDENABEELE

Jef en Gerda MERLEVEDE - HELEWAUT
kinderen en kleinkinderen

Piet en Rita KERCKAERT - HELEWAUT,
kinderen en kleinkinderen

Marc en Inge HELEWAUT - BONNY
en dochter

danken u voor uw gebed en deelneming.
Rouwcentrum Schoonbaert,

Vossensteert 2, 8310 Assebroek - 050/ 37 48 50
J. Van Maerlantstraat 4, Damme - 050/ 3527 92

www.hendrikdecock.be

Sla ook acht op hun boosheid
en doe ook met hen
wat gij om al mijn zonden
met mij hebt gedaan.
Zo vaak moet ik zuchten
mijn hart is doodziek.
(IR 51,53)
De jakhals is nog bereid
haar jongen te voeren,
mijn volk echter misdraagt zich

als de struisvogel in de woestijn.
(JOB 39,13-17)

Als een vogel joeg de vijand mij op
- ik weet niet waarom - en gooide
mij levend in de put

en bedolf mij levend onder stenen.
Het water rees boven mij

en ik riep:

‘Tk ben verloren’.

(PS 35,19)




