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Dankbaar aandenken aan
MEVROUW

MARIE-LOUISE D'HOORE

echtgenote van de Heer Pol DALLE

geboren te Aalter op 3 juli 1941,
en godvruchtig overleden op 7 mei 1997,
in het A.Z. St.-Lucas te Assebroek,
gesterkt door de sakramenten der zieken..
Gewezen medezaakvoerdster DE BROODKEUKEN
LID C.M.B.V.
LIDKA.V.

Gisteren was er nog zon die scheen,
vandaag grijpt leegte om ons heen...
Met haar lieve glimlach onverstoord
leeft zij nog in ons gedachten voort.

Zij was een schat voor Pol, een goede en zorgzame moe-
der voor Nele en Franky, Katrien en Luk, Mieke en Leo en
de trotse lieve oma van Justien en Leonieke.

Zij is altijd het lieve zusje van haar drie broers gebleven en
was als een echte zuster voor haar schoonzusters en
schoonbroers. Door haar schoonvader werd zij op handen
gedragen. Haar neven en haar nichten hielden zielsveel
van hun tante Nie of tante Wies. Voor vrienden en vrien-
dinnen was "Wies" een blije en aangename vriendin die zij
graag in hun gezelschap hadden.

Rouwcentrum Schoonbaert,
Vossensteert 2, Assebroek, Tel. (050) 37 48 50

Zij bracht zon en warmte in huis, en maakte van haar huis
een thuis voor haar gezin en een oord van vreugde voor
iedereen die er binnenkwam.

Zij was zo gelukkig met de wekelijkse kaartnamiddag sa-
men met haar broer en schoonzuster, of met de korte
uitstappen en de reizen die zij samen konden ondernemen.

Gedurende dertig jaar was zij de kordate steun voor Pol bij
het dagelijkse werken in de bakkerij, zij was vriendelijk en
gedienstig voor haar klanten in de winkel en onvermoei-
baar sterk bij het uitvoeren van haar uitgebreide taken.

Sinds enkele maanden hadden Pol en Marie-Louise de
lasten van de bakkerij van zich afgelegd. Eindelijk kon zij
alles doen waarvoor anders steeds de tijd ontbrak, einde-
lijk konden meerdere plannen worden gemaakt, eindelijk
was er tijd om rustig samen te zijn...

De ziekten, de ongemakken en de pijn misschien, die zij
kende, deden nooit haar glimlach wijken, want klagen
stond niet in haar woordenboek.

Wat eerst onschuldig leek nam stilaan andere vormen aan,
en ongemerkt werd haar gezondheid verder ondermijnd.
Niemand kon vermoeden dat het einde zo nabij was.

Op 7 mei is zij zachtjes, in het bijzijn van haar echtgenoot
en kinderen, van ons heengegaan.

Moge de gedachte aan Marie-Louise ons allen opbeuren.
Haar optimisme en haar levensblijheid zullen ons altijd bij-
blijven. Zij heeft ons verlaten maar laat ons niet alleen...

Dat zij in vrede moge rusten.

De families DALLE en D’HOORE
danken u voor uw gebeden en deelneming.

www.hendrikdecock.be



