Wanneer gij verdrietig zijt,
blikt dan opnieuw in uw hart
en gij zult zien dat gij weent

om wat u vreugde schonk

Paul Hallaert

geboren te Beernem op 3 juni 1956

op het Annapurna Sanctuary pad plots overleden nabij Ulleri,

Nepal op 21 maart 2007

Tine, Jeroen,
Wouter en Maaike

20 maart 2007

Vertrek met de bus omstreeks o7u30 naar
Nayapul.

Na ongeveer anderhalfuur stevig bochten-
werk stopt het busje aan het pad waar de
trekking begint.

Sommigen zijn als uitgelaten kinderen,
sommigen wachten bang af.

De wandeling ziet er veelbelovend uit, maar
na nog geen 500 meter worden we
tegengehouden voor een 'bijdrage’ voor een
in aanbouw zijnde tempel.

Gemor bij de Nederlanders...

Het wordt flink stappen.
Ik trap echter nog niet op mijn adem en volg
vrij goed het tempo, integendeel, tot mijn
grote verbazing stap ik mee in de frontlijn.
We stoppen na een uurtje en drinken een
kopje thee,

ik had liever doorgestapt...

Uit het Annapurna Sanctuary Dagboek.
Paul Hallaert, 2007

www.hendrikdecock.be



