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In dankbare herinnering aan

Mevtouw

Rachel Bonte

weduwe van De heer William Barbiaux

geboren te Brugge op 28 februari 1916
en er godvruchtig overleden in het A.Z. Sint-Jan

op 12 februari 2009, gesterkt door de zickenzalving,.

De heer en Mevrouw
Dirk en Mary Walraet - Barbiaux

De heer en Mevrouw
Guy en Kathleen Barbiaux — Windels

danken u om uw gebed en blijken van deelneming.

Ultvaariverzorging Jos Timmerman Loppem — Sine-Michicls — Oostkamp 050/ 82 40 48

www.hendrikdecock.be

Afscheid nemen
is met zachte vingers
wat voorbij is
dichtdoen
en verpakken
in goede gedachten
der herinnering.

Afscheid nemen
is met dankbare handen
weemoedig meedragen
al wat waard is
om niet te vergeten ...

Afscheid nemen
is het moeilijkste in het leven.
Men leert het nooit.
Gelovigen nemen nooit
afscheid van het Leven.

naar Ward Bruyninckx



