Je slaapt

in de herinnering aan mijn strelen
die zo zacht is

als mijn strelen.

Je lichaam droomt je lichaam
en jij droomt dat het samen is
met mij.
En ik
droom dit alles.

Herman de Coninck

Bedroefd maar dankbaar om alles wat zij voor ons betekende
melden wij U het heengaan van

Mevrouw

Katrien VANDENABEELE

Onderwijzeres aan het Sint-Andreasinstituut te Brugge.

echtgenote van De Heer Lode CLAEYS

Geboren te Brugge op 13 januari 1947 en onverwachts overleden te Assebroek
op 15 maart 1993, voorzien van de laatste Heilige Sacramenten.

De plechtige uitvaartdienst, waartoe U vriendelijk wordt uitgenodigd, zal plaats
hebben in de parochiekerk Sint-Katarina te Assebroek op zaterdag 20 maart 1993 om
10 uur, gevolgd door de teraardebestelling op het Stedelijk Kerkhof te Brugge thoofdingang).

Door de familie wordt U een laatste groet aangeboden in de kerk vanaf 9.30 uur.

Dit melden U:

Haar echtgenoot:
De Heer Lode CLAEYS,

Haar kinderen:
Mejuffer Griet CLAEYS - Jiirgen DEVLIEGHERE,
Mejuffer Joke CLAEYS,

Haar ouders:
De Heer en Mevrouw Raymond VANDENABEELE - (Nathalie BOYDENS 1)
Marie-José VAN MELCKEBEKE,

Haar schoonouders:
Mevrouw (René CLAEYS 1) - Germaine VERHEYEN,

alsook haar broers, zusters, schoonbroers, schoonzusters, ooms, tantes, neven en nichten.
De families VANDENABEELE-BOYDENS-VAN MELCKEBEKE-CLAEYS-VERHEYEN.

Rozenstraat 17, 8310 Assebroek.

www.hendrikdecock.be




